
Midweekgebed - woensdag 19 maart 2025 om 19.00 uur in de Sixtuskerk 

Thema: Huilen en weer opstaan (Zalig de treurenden)  

Voorganger: Liza Zijlstra 
  
 
Stilte  
 
Aansteken van de kaars 
 
Orgelmuziek: Stabat Mater – G. Pergolesi /arr. F. Silcher (organist: Willem van Twillert) 
  
Bemoediging en drempelgebed:  

V: Onze hulp is in de naam van de Heer  
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
V: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden  
A: en laat ons weer in vrede leven. Amen.  

 
Zingen: Psalm 130: 1, 2 – Uit diepten van ellende (oudere bundel) 
 
Inleiding op de lezing  
 
Lezing van de schrift: Jesaja 61: 1-3 en Matteüs 5: 4 (NBV 21) 
 
Stilte 
 
Orgelmuziek: Bist Du bei Mir – J.S. Bach /mel. G.W. Stölzel (organist: Willem van Twillert) 

  
Gebeden en stilte:  
 

V:  God we bidden u voor/om …  
  Zo bidden wij:  
A:  Heer, ontferm U  (hardop gesproken door allen) 

 
Stilte / Stil gebed 
Onze Vader  

 
Zingen: Lied 263 – Wees Gij mijn toevlucht 
 
Zegenbede:  

V: Moge de Heer ons zegenen en behoeden  
A: (gezongen) Amen 

 


